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In deze dienst wordt Lorain Kats gedoopt 
 
 
Voorganger: Ds. B.J.D. van Vreeswijk 
Organist:       Dhr. G. van de Put 
Koster:           Dhr. A. Streng   



Welkom en mededelingen 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 
 
Juich aarde, juich alom den HEER, 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer! 
Komt, nadert voor zijn aangezicht, 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
De HEER is God. Erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt - en geenszins wij - 
tot schapen, die Hij voedt en weidt, 
een volk tot zijne dienst bereid. 
 
Gaat tot zijn poorten in met lof, 
met lofzang in zijn heilig hof. 
Looft Hem aldaar met hart en stem, 
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem! 
 
Want goedertieren is de HEER, 
zijn goedheid eindigt nimmermeer. 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 

 



Stilte voor gebed  
 
Votum en groet 
 
Zingen: Gezang 44: 1, 2 en 3  
 
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 



Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 79: 5   
 
O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waatren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht 
uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor 
van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 



Lezing van het formulier 
 
Zingen: Psalm 105: 1 
(dopeling wordt binnengebracht) 

 
God zal zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Gebed 
 
Doopbeloften 
 
Bediening van de doop 
 
Zingen: Psalm 134: 3 
Dat 's HEREN zegen op u daal', 
zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer: 
looft, looft dan aller heren HEER! 



Doopbijbel 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Romeinen 8: 14-17(HSV) 
14 Immers, zovelen als er door de Geest van 
God geleid worden, die zijn kinderen van God. 
15 Want u hebt niet de Geest van slavernij 
ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar 
u hebt de Geest van aanneming tot kinderen 
ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, 
Vader!  
16 De Geest Zelf getuigt met onze geest  dat 
wij kinderen van God zijn.  
17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook 
erfgenamen: erfgenamen van God en mede-
erfgenamen van Christus; wanneer wij althans 
met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
 
 
 
 



Zingen: Gezang 90: 1 en 6 

 



 



 
Verkondiging 
 
Tekst: Romeinen 8: 15 
 
Zingen: Opwekking 136  
 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen, 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

 



Gebed 
 
Collecte 
 
Zingen: Gezang 303: 1, 2 en 5 
 
De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
 
 



 
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

 
Zegen 
 
 
Na dienst kunt u de ouders feliciteren en Gods zegen 
wensen 
 


